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Begroeting Reina

Welkom op deze laatste rustplaats van vele mensen,

van uw eigen dierbaren misschien. 
We zijn hier gekomen in het vertrouwen 

dat hun leven gezegend en vruchtbaar mag zijn. 
Op deze plaats van stilte bidden we, 

dat als het lichaam tot stof wordt, 
de geestkracht bij ons mag blijven. 

Op deze plaats van stilte bidden we, 
dat ons leven niet zonder hoop of uitzicht zal blijven.

Aansteken van de graflichten en muziek

Terwijl de graflichten worden aangestoken door Annemarie 
Pragt en Maria Mentink namens de werkgroep van de 
wijkcontactpersonen, speelt Willy van Berkum op bugel 'het 
Lied aan het licht'.

Liefde is eeuwig: een korte overdenking Piet

Er is eigenlijk niets mooiers in ons leven dan de liefde. 
Liefde kan zo krachtig en zo sterk zijn, zo diep gaan en 

ons mooi maken. Maar in haar kracht is ze juist zo 
kwetsbaar.

Van iemand van wie we niet houden, om wie we niets 
geven, vinden we het niet erg als we die verliezen. 



Juist de liefde maakt het verlies zo pijnlijk. Het lijkt wel 

een gemeen spelletje dat in ons leven gespeeld wordt. 
We worden voortdurend verleid om lief te hebben, maar

je 

weet van tevoren dat het een keer ophoudt, dat je hart 
zal breken en moet leven zonder die lieve ogen, die 

helpende hand, die vriendelijke woorden, die zachte 
arm. Maar al weten we van tevoren met ons verstand 

dat het ooit gebeuren zal, toch houden we niet op lief te
hebben. En dat is maar goed ook, want ons leven zou 

niet meer de moeite waard zijn.

Juist omdat ons leven zo de moeite waard is, zijn wij 
hier op Allerzielen bij elkaar gekomen. Wij gedenken 

hier de lieve mensen die zo'n belangrijke plaats in ons 
leven hebben gehad. Die ons leven zo de moeite waard 

maakten. Zij hebben ervoor gezorgd dat wij ons 
geborgen en veilig voelden, dat we gewaardeerd 

werden. Zij zagen in ons goede eigenschappen die 
anderen niet zagen. Allerzielen laat ons beseffen dat er 

altijd wel iemand is die iets goeds in ons of in de ander 
ziet; dat iedere mens de moeite waard is. Wij willen 

vanmiddag op deze plaats deze mensen eren en 
bedanken en hun naam blijven noemen als een dierbaar

en kostbaar deel van ons leven.



Maar Allerzielen is meer. Het is ook een uitnodiging om 

verder te gaan, door te gaan met liefhebben. Te blijven 
zorgen voor elkaar, elkaar te blijven waarderen. Juist 

omwille van de mensen die gestorven zijn. Alleen daarin
ligt onze troost. Als wij niet verlamd willen raken door 

ons verdriet, zullen wij de ander weer in de ogen 
moeten durven zien en weer geraakt willen worden 

door mensen die met ons begaan zijn.
Wonden genezen niet als wij ons opsluiten. Wonden 

genezen als wij onze handen openen voor elkaar, bij 

elkaar willen zijn, al is het zwijgend, de pijn bij elkaar 
willen aanvoelen en geen malle praat verkopen of 

verdriet ontkennen. Wonden genezen als wij weer 
kunnen zorgen voor elkaar en willen dat de ander zich 

veilig en geborgen voelt . Om elkaar te troosten heb je 
geen diploma nodig. Alleen een hart. Een hart dat groot

genoeg is om daarin een plaats te geven aan de mens 
die vraagt: help mij. Laten wij ons deze uitnodiging van

Allerzielen ter harte nemen.

Gebed Reina

Goede God, 

deze tuin van gedenken hebt U aan ons gegeven
om hem te verzorgen en te koesteren.

Herinner U het verbond dat u met ons gesloten hebt



en wees trouw aan alle mensen

die ons in de dood zijn voorgegaan
en wier lichamen wij hier achterlieten.

Zegen deze plek, rustplaats van onze dierbaren 
en zegen ook ons 

opdat wij niet treuren als mensen die geen hoop meer 
hebben

maar vertrouwensvol op U rekenen als een God van 
levenden

bij wie onze geliefden leven en gelukkig zijn.
Ook al konden wij hen niet vasthouden,

wij willen hen niet vergeten.
Hoeveel te meer zult U hun namen koesteren

en hun levens bewaren in uw licht.
Dat wij en zij behouden zijn, dat is ons diepste 

verlangen. Amen

Zegening van de begraafplaats Piet

Wij willen nu deze plek, rustplaats van onze dierbaren, 

zoals we zojuist baden, nu ook daadwerkelijk zegenen.

Levend water , leert Jezus ons, 
is meer dan een signaal van hoop,

meer dan redding en verwachting van heil.
Levend water stilt en verdrijft

elke dorst voor altijd, voor eeuwig.



Kun je van het licht zeggen dat het

uitzicht biedt en warmte;
water is de reisgezel, de gezegende reisgezel

tot behoud van leven,
nu, morgen en altijd.

In die geest zullen wij dit gezegende water uitwerpen 
in vier richtingen: noord, zuid, oost en west,

richtingen die tezamen deze plek volledig omspannen 
en daarmee alle dierbaren, die hier hun laatste 

rustplaats hebben gevonden.

Aansluitend maken we met het wijwater een rondgang 
over de begraafplaats langs het monumentje voor alle  

ongedoopte kinderen, over het as strooiveld, langs de 
urnenmuur en bij het Christusbeeld.

Tijdens deze rondgang speelt Willy het 'Bleibst Du bei Mir.

Onze Vader Reina nodigt uit tot samen bidden

Onze Vader die in de hemel zijt.

God, het is soms moeilijk dit zo te bidden,

wanneer wij lieve mensen moeten missen.
Geheiligd zij uw naam.

Wij mogen er op vertrouwen dat hun namen staan
geschreven in de palm van Gods hand.



Uw rijk kome

Uw rijk is vrede, geloof en zekerheid.
Dat onze overledenen in uw nabijheid zijn.

Uw wil geschiede.
Het is niet uw wil dat mensen pijn lijden en verdrietig 

zijn.
Het is uw wil dat wij elkaar liefdevol dragen en verder 

gaan.
Geef ons heden ons dagelijks brood.

Uw brood geeft hoop en vertrouwen wanneer het 
afscheid pijn doet.

Uw brood geeft kracht en sterkte om verder te doen.
Verlos ons van het kwade.

Koester hen, goede Vader,
neemt Gij hen van ons over.

Wij vertrouwen hen aan U toe. Amen

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria, vol van genade.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen

en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,

bidt voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.

Amen.



Gedicht Reina

Terwijl jij weg bent

en ons enkel leegte achter laat,

vermoeden wij onverwoord

dat je nog steeds bestaat

dat wij je nog horen

en met je kunnen spreken.

Want alle liefde die er was

kan zelfs de dood niet breken.

Wij hebben jouw naam in het zand geschreven,

maar de golven hebben die uitgeveegd.

Wij hebben jouw naam in een boom gekerfd,

maar de schors is afgevallen.

We hebben jouw naam in het marmer gegrift,

maar de steen is gebroken.

We hebben jouw naam in ons hart geborgen,

en de tijd zal die bewaren.

Wij zijn geborgen en beschermd in het Licht.

Onze doden behoren tot de onzichtbaren, maar niet tot 

de afwezigen.

Naar Augustinus



Besluit en zegen Piet

Rusten mogen hier de levens in de trouw van onze God.

Wachten mogen ze hier op de zomer van de oogst. 
Moge deze plaats voor ons een plaats van gedenken 

blijven, 
een plaats waar we terugkeren om de stilte te zoeken, 

de namen te lezen en niet te vergeten wie ons zijn 
voorgegaan, 

een plaats om onze eigen dagen te tellen 
en te leven in het licht van Gods ogen. 

Zegene ons de barmhartige en liefdevolle God, 
Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

Als u wilt kunt u na afloop een kaarsje branden in de kapel of 
uw graflichtje plaatsen bij de graven.


